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Compliment  

Opening 

Focus 

Het belang van een cultuur van waardering. 

 

 

Vanuit ons leven 
Aansluiten bij onze leefwereld 

 

Oordelen is een favoriete bezigheid van veel mensen. Ook in de kerk hebben we 

nogal eens een oordeel over elkaar, of over onszelf... 

□ Doe een rondje  

• Wanneer voelde jij je beoordeeld in de afgelopen week? 

• Hoe oordeel jij over jezelf op deze dag? 

 

 

Naar de Bijbel 
Inspiratie vinden in Gods Woord 

 

In de Bijbel staat een aantal keer dat we het oordelen aan God moeten overlaten. 

Maar het is natuurlijk de vraag hoe God dan oordeelt. Welke maatstaven hanteert 

Hij? Zal Hij tevreden zijn over mijn werk, wie ik ben, hoe ik leef? Paulus roept de 

gemeente in Korinte op om geen oordeel te hebben over elkaar of over jezelf, maar 

vertelt hen over Gods oordeel.  

Lees 1 Korintiërs 4: 1-5.  

Waar Paulus het steeds heeft over 'oordelen' gebruikt hij als hij het over God heeft 

ineens het woord 'lof'. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem 

toekomt. Als God gaat oordelen, deelt Hij complimenten uit! Hij benoemt wat je Hij 

goed aan jou vindt... 
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Compliment Opening 

 

□ Creatieve bespreking 

“En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.” Wat raakt je in 

deze tekst? 

Stel je voor dat je voor Gods aangezicht staat en Hij geeft je een compliment. Waar 

zou dat compliment over gaan denk jij? Schrijf dat op een briefje en deel dit 

eventueel met elkaar. 

Hoe goed we ook zijn in oordelen, elkaar complimenten geven is vaak moeilijker. 

Oefen hier samen in! Bedenk een compliment voor degene die naast je zit. Vertel 

welke complimenten jullie bedacht hebben. Bespreek daarna hoe jullie (nog meer) 

gebruik kunnen maken van elkaars capaciteiten. Hoe kun je de kwaliteiten in jullie 

groep zo goed mogelijk benutten? 

 

 

Terug naar ons leven 
De koppeling maken met onze leefwereld 

 

□ Gebed  

Bid voor een positieve sfeer waarin we elkaar opbouwen en niet oordelen. Vraag 

God om zijn ogen zodat we elkaar de lof toe kunnen zwaaien. Noteer de 

complimenten die genoemd zijn en dank God voor het geven van elke gave. 
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