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Wie een kuil graaft...  

Opening 

Focus 

Gods zegen en ons werk komen bij elkaar in het beeld van kuilen graven waarin 

Gods water kan stromen. 
 

 

 

Vanuit ons leven 
 

 

□ Delen  

Doe samen de werkvorm ‘stellingen op lijn’. Laat iedereen een plek kiezen op een 

denkbeeldige lijn tussen de volgende uitersten: 

- Ik heb in mijn leven overal zelf hard voor gewerkt / Ik heb alles cadeau 

gekregen 

- We kunnen als we hard werken echt iets veranderen / Je moet niet teveel 

verwachten van menselijke inzet   

 

Bespreek met elkaar hoe ons werk en Gods zegen zich tot elkaar verhouden.  

 

 

 

Naar de Bijbel 
 

 

Lees 2 Koningen 3: 8-20.  

De balans tussen ons harde werken en Gods zegen kan op twee manieren verstoord 

zijn.  

 

In de eerste plaats door je teveel te richten op ons harde werken. Onder het  motto 

‘ik doe mijn best God doet de rest’. Dat is hoe we graag zouden willen dat het werkt.  

Gods zegen is er natuurlijk niet zomaar voor luie mensen. Die is er voor harde werkers 

zoals jij.  

 

Aan de andere kant kan er ook onbalans zijn als je helemaal gericht bent op Gods 

zegen, maar geen oog meer hebt voor jouw taak en verantwoordelijkheid.  

 

Dit verhaal van Elisa een prachtig beeld  over hoe Gods werk en ons werk bij elkaar 

komen.  God zegt: Ik zal water geven, dat is mijn werk. En niet een beetje water, 

maar uitbundig en overvloedig, Ik stort mijn zegen over jullie uit.  
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Wie een kuil graaft... Opening 

Wat moeten de mensen doen: kuilen graven. Als je niks doet, davert het water 

gewoon langs je heen. Maar als je kleine slootjes graaft en kuilen en het water 

opvangt, dan heb je meer dan genoeg.  

 

Zo zit het ook met ons werk en Gods zegen. God stort zijn zegen over ons uit,  

wat wij doen is de kuilen graven om dat in op te vangen.  

 

Dat is wat we in de kerk doen. In de diensten, in het diaconaat, in het kinderwerk, als 

we naar buiten treden, mensen uitnodigen, Wij graven kuilen, waarin God zijn water 

kan later stromen. En het kan natuurlijk nooit zijn dat als jouw kuil straks vol water zit 

dat je dan zegt: zo wat heb ik goed gegraven.  

 

 

 

Terug naar ons leven 

 
 

□ Delen 

• Wat is jouw valkuil? Teveel richten op hard werken of juist op Gods zegen? 

• Wat doet het beeld van kuilen graven met hoe je naar jouw werk in de kerk 

kijkt? Ontspant het? Zet het je in beweging? 

• Geloof je dat het water komt? Als God zijn water beloofd heeft, wat betekent 

dat voor hoe je je taak oppakt? 

 

□ Gebed 

Verplaats je in de drie koningen in de woestijn, bij al onze plannen kunnen we niet 

zelf voor het water zorgen. Welke nood zien we? Wat willen we in gebed aan God 

neerleggen? Oefen om dat te bidden met de urgentie van die drie koningen in de 

woestijn. 

 

□ Lied   

Luister eventueel samen naar ‘Way Maker’ van Leeland.  
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