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Puzzelblad

Puzzel 1: Doolhof
De Israélieten zitten midden in de woestijn. Weet jij hoe ze verder moeten?
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e Weet jij waar in Exodus 33 deze uitspraak staat?

o Wie zegt dit?

e Mozes wilde dat God mee zou gaan. Als jij God vraagt of Hij met jou mee wil gaan, zou
je dan ditzelfde antwoord krijgen? Waarom wel/niet?

e Zou je willen dat God met je mee zou gaan? Wanneer wel, wanneer niet?
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