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Gods lieveling  

De Joodse Messias 

Het verhoor van de Messias – Lucas 22: 66-71 
 

Verteller: 

De volgende ochtend kwamen de leiders van het volk, de 

priesters en de wetsleraren bij elkaar. Jezus werd bij hen gebracht, 

en ze vroegen hem: ‘ 

 

Leiders, priesters en wetsleraren: 

Zeg eens, bent u de messias?’  

 

Jezus:  

‘Jullie geloven toch niet dat ik het ben. En als ik jullie iets vraag, 

dan geven jullie geen antwoord. Maar ik ben de Mensenzoon. En 

vanaf nu zal ik naast God zitten, aan de rechterkant.’  

 

Leiders, priesters en wetsleraren: 

‘U bent dus de Zoon van God?’  

 

Jezus:  

‘Jullie zeggen zelf dat ik het ben.’ 

 

Leiders, priesters en wetsleraren: 

‘We hebben geen verklaringen over Jezus meer nodig. Want we 

hebben allemaal gehoord wat Jezus net zelf gezegd heeft.’ 
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Gods lieveling  

De Joodse Messias 

De kruisiging van de Messias – Lucas 23: 32-38 
 

Verteller: 

Tegelijk met Jezus werden ook twee misdadigers weggebracht om 

gedood te worden. Op een heuvel die de Schedel heet, hingen 

de soldaten Jezus aan het kruis. Ook de misdadigers werden aan 

een kruis gehangen. Het kruis van Jezus stond tussen de twee 

andere kruisen in. 

 

Jezus:  

‘Vader, vergeef de mensen die mij doden, want ze weten niet wat 

ze doen.’  

 

Verteller: 

De soldaten verdeelden de kleren van Jezus onder elkaar door 

erom te loten. En het volk stond ernaar te kijken. Ook de leiders 

van het volk stonden naar Jezus te kijken. Ze lachten hem uit. 

 

Leiders, priesters en wetsleraren:  

‘Hij is toch de messias, de man die door God uitgekozen is? Hij 

heeft toch andere mensen gered? Dan moet hij ook zichzelf 

kunnen redden!’ 

 

Verteller:  

Boven Jezus’ hoofd hing een bordje. Daarop stond: ‘Dit is de 

koning van de Joden.’ 
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