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Gods lieveling  

(4) God adopteert lievelingen 

Focus 

Ook niet-Joden gaan in God geloven. God adopteert hen als zijn lieveling. Ook jij 

mag bij Gods lievelingen horen.  

 

Achtergrondinfo 

De vorige keer ging het erover dat veel Joden Jezus afwezen als Messias. Ze wilden 

niet bij Hem horen. Gelukkig zijn er ook Joden die wel in Hem geloven. Zij vertellen 

het evangelie en meer Joden komen tot geloof in Jezus. Maar er komen ook niet-

Joden tot geloof. Dat is een uitdaging voor de Joodse christenen die gewend zijn 

dat zij alleen Gods uitverkoren volk zijn.  

 

Als de Romeinse officier Cornelius tot geloof komt, bereidt God Petrus daarop voor 

door Hem drie keer hetzelfde visioen te geven over onrein voedsel dat hij moet eten. 

God maakt duidelijk dat hij anders moet gaan denken over rein en onrein, over 

Jood en niet-Jood.  

 

Wil je hier meer over lezen? Verdiep je dan in Romeinen 11. Paulus vergelijkt Israël als 

Gods lieveling met een boom. De Joden die niet in Jezus willen geloven zijn takken 

die afgesneden worden van de boomstam. En de heidenen die tot geloof in Jezus 

komen, mogen als wilde takken geënt worden op de boomstam van Gods lieveling, 

Israël.  

 

Doelen 

- De kinderen begrijpen de betekenis van het visioen van Petrus.  

- Ze weten dat Israël nog steeds Gods lieveling is maar dat anderen daar ook 

bij mogen horen op grond van hun geloof.  

- Ze worden geraakt door de boodschap dat God ook hen wil adopteren als 

zijn lievelingen.  

 

Benodigdheden 

- Bord en een krijtje/stift of een groot vel papier en een pen/stift 

- Tijdlijn en de afbeelding van Petrus 

- Voor elk kind een exemplaar van ‘Bijlage 1 – Adoptie’ + stiften 

- Schalen met gekleurde snoepjes (M&M’s of Skittles bijv.) + drinken 

- Vijf prints van ‘Bijlage 2 – Drie op een rij’ + hoepels/schilderstape 

 

Onderdelen kiezen 

Je kunt zelf kiezen welke werkvormen je gebruikt. Zorg dat je bij elk onderdeel 

(Vanuit ons leven – Naar de Bijbel – Terug naar ons leven – Chill & connect) 

tenminste één werkvorm gebruikt. 
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Gods lieveling (4) God adopteert lievelingen 

 

Vanuit ons leven 
Aansluiten bij onze leefwereld 

 

□ Jij hoort er niet bij! 

Soms kun je het gevoel krijgen dat je er niet bij hoort. Als kinderen om je heen met 

elkaar zitten te fluisteren en niet willen zeggen waarover. Als je ouders een 

familiefeest vieren met alleen de volwassenen. Als je broers en zussen vinden dat jij 

niet mee mag doen met een spel omdat je te jong bent.  

• Wanneer had jij het gevoel dat je er niet bij hoorde? 

 

□ Jaloers 

We hebben het de afgelopen bijeenkomsten steeds over Gods lieveling. Misschien 

heeft jouw juf ook wel een lievelingetje. Of misschien geeft jouw trainer altijd veel 

complimenten aan één kind. Of misschien geeft je oma dat ene kleinkind altijd de 

grootste cadeaus of de meeste aandacht. Daar kun je best jaloers van worden! 

• Hoe reageer jij erop als iemand een lievelingetje heeft?  

 

 

 

Naar de Bijbel 
Inspiratie vinden in Gods Woord 

 

□ Tijdlijn 

Vandaag gaat het over iemand die ook merkte dat hij er niet bij hoorde. God had 

zijn lievelingsvolk gekozen en hij hoorde daar niet bij. Dat was om jaloers van te 

worden!  

We hebben geen kaartje van deze persoon voor op de tijdlijn. Daarom gaan jullie 

raden wat zijn naam is. Ik zal een paar dingen verklappen: 

- Het is een volwassen man 

- Hij komt voor in het bijbelboek Handelingen (het Nieuwe Testament dus) 

- Hij is geen Jood 

- Zij naam bestaat uit negen letters 
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Speel het spel ‘Galgje’ om de kinderen de naam te laten raden, maar teken in 

plaats van een galg een Davidster (die bestaat uit twee driehoeken, dus totaal zes 

zijden).  

1. Zet negen puntjes op een bord of groot vel papier.  

2. Een van de kinderen raadt een letter.  

3. Zit die letter in de naam ‘Cornelius’ dan schrijf je ‘m op de goede plek op de 

puntjes.  

4. Zit die letter niet in de naam dan schrijf je ‘m onderaan en teken je het eerste 

onderdeel van de Davidster.  

5. Daarna raadt een ander kind een letter en zo ga je verder.  

6. Als ze denken dat ze de naam weten mogen ze dit zeggen. Als het goed is, 

hebben ze het gehaald, is het fout dan komt er een streep van de Davidster 

bij.  

7. Als de Davidster af is en ze hebben het nog niet geraden, zijn alle kinderen 

af… 

 

De vorige keer ging het erover dat de Joden Jezus niet als Messias wilden. Maar er 

zijn ook Joden die wel in Jezus geloven. De apostelen bijvoorbeeld. Cornelius 

ontmoet een van die apostelen.  

• Wie weet welke apostel Cornelius ontmoet? 

Antwoord: Petrus 

Hang het kaartje van Petrus op de plek die bij dit bijbelverhaal hoort (bij nr. 29, ná 

Pinksteren).  

 

□ Onrein 

Cornelius is een Romeinse officier. Omdat de Romeinen de baas zijn in Israël is hij 

daarheen gestuurd om zijn werk te doen. In Israël leert hij de God van Israël kennen. 

Hij gelooft in deze God en wil Hem dienen. Maar hij weet ook dat hij er nooit echt bij 

zal horen omdat hij niet Joods is. Hij hoort niet bij Gods lieveling.  

Maar op een dag praat God tegen hem. Hij zegt: ‘Laat Petrus ophalen om met jou 

te komen praten.’ Dat is vreemd want Joden mogen niet in het huis van niet-Joden 

komen. Het huis van een niet-Jood is onrein voor hen. Dat weet Cornelius, maar hij 

wil toch naar God luisteren en laat Petrus roepen.  

• Wat denk jij? Zal Petrus wel komen?!? Het mag niet volgens de Joodse 

regels… 
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Ontdek samen wat er gebeurt door Handelingen 10: 9-16 te lezen.  

• Wat denk jij dat dit betekent? 

Petrus snapt niet meteen wat het betekent. En dan staan er ineens drie mannen voor 

de deur die vragen of hij meegaat naar een Romeinse officier die in God gelooft. Nu 

begrijpt hij het! Petrus gaat met de mannen mee en hij durft het huis van Cornelius 

binnen te gaan. Hij weet nu dat het geen onrein huis is en dat niet-Joden ook bij 

God mogen horen! 

Lees vers 34-36 en vers 44-47 uit Handelingen 10. 

 

 

 

Terug naar ons leven 
De koppeling maken met onze leefwereld 

 

□ Slim/knap/lief of… 

• Stel dat jij later een kindje zou adopteren en je mocht zelf zeggen wat voor 

kind je wilt. Wat zou jij dan vragen? Ik wil een knap kind… Ik wil een slim kind… 

Ik wil een gehoorzaam kind… Of…  

God heeft ooit de familie van Abram uitgekozen als zijn lieveling. Hij wilde dat zij zijn 

liefde zouden uitdelen aan alle mensen. Maar nu besluit God dat Hij nog meer 

kinderen gaat adopteren. Die mogen allemaal bij zijn lievelingsvolk horen! 

• Wat voor mensen wil God adopteren denk je? Wil God slimme mensen? Of 

gehoorzame? Of…? 

God wil maar één ding: Hij adopteert mensen die van Hem en van zijn zoon Jezus 

houden. Iedereen die, net als Cornelius, in God gelooft mag bij Gods volk horen. Je 

wordt dan geadopteerd als Gods lieveling!  

 

□ Adoptie 

Ook jij mag Gods lieveling zijn! Ook als je niet Joods bent, niet super slim, bijzonder 

knap of wat dan ook… God adopteert je als zijn lieveling als je van Hem houdt.  

1. Geef elk kind een exemplaar van ‘Bijlage 1 – Adoptie’ en stiften.  

2. Laat de kinderen op het adoptieformulier hun naam invullen. Eventueel 

kunnen ze ook iets schrijven wat zij tegen God willen zeggen. En ze mogen het 

formulier natuurlijk ondertekenen met hun eigen handtekening en mooi 

versieren.  

http://www.lerenindekerk.nl/
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□ Gebedsvorm 

Laat de kinderen als gebed voorlezen wat zij op het formulier hebben 

geschreven. Dank God dat Hij jullie adopteert als zijn lievelingen. 

 

 

 

Chill & connect 
Tijd voor ontspanning en ontmoeting 

 

□ Blauw hoort er niet bij! 

Speel een spel over een kleur die er niet bij hoort.  

1. Verdeel de kinderen in teams en geef elk team een schaal met gekleurde 

snoepjes zoals M&M’s of Skittles.  

2. Zeg welke kleur er niet bij hoort. Bijvoorbeeld: ‘Blauw hoort er niet bij!’ 

3. De teams halen dan zo snel mogelijk alle blauwe snoepjes uit hun eigen 

schaal.  

4. Het team dat als eerste klaar is, wint! 

Je kunt dit eventueel nog een paar keer doen met andere kleuren.  

Gelukkig is God niet zo! Bij Hem mag iedereen erbij horen. Om dat te vieren ga je 

gezellig samen wat drinken en de snoepjes opeten.  

 

□ Drie op een rij 

Speel het spel ‘Drie op een rij’ met symbolen die passen bij het onderwerp van 

vandaag!  

1. Print ‘Bijlage 2 – Drie op een rij’ vijf keer uit.  

2. Leg negen hoepels in een vierkant (3 x 3) of maak met schilderstape op de 

vloer een vierkant met negen vakken (3x3).  

3. Maak twee teams.  

4. Geef het ene team vijf afbeeldingen van de Davidster (uit de bijlage) en het 

andere team vijf afbeeldingen van het hartje (uit de bijlage).  

5. Om de beurt mag elk team een afbeelding in een vakje leggen (met als doel 

om er drie op een rij te krijgen).  

6. Het team dat het lukt om als eerste drie van hun eigen afbeeldingen op een 

rij te krijgen, wint! Let op: dit mag horizontaal, verticaal én schuin.  
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